
24-08-25, Aalden en Zanddorpen 

 

 

Intochtslied: Lied 791: 1,2,3 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied 791: 4,6 

 

Kyriëgebed 

 

Lied 534 

 

Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 107: 1-9. NBV21 

 

Lied Psalm 107: 1,3,4 

 

Lezing uit het Tweede Testament: Marcus 8: 1-21. NBV21 

 

Lied 390 

 

Overdenking 

 

Lied 48 uit Zingenderwijs (mel. Ld. 865) 

 

Eten genoeg, brood om te delen,  

nergens een mens die honger lijdt. 

Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,  

tijd voor elkaar, een zee van tijd. 

Kijk om je heen en deel wat je hebt,  

dan komt geen mens te kort. 

Een droom die waarheid wordt. 

 

Kracht en geduld, hoop en vertrouwen  

in wat er te gebeuren staat. 

Mensen waarop God zegt te bouwen  

aan het geluk dat komen gaat. 

Kijk om je heen en deel wat je hebt,  

dan komt geen mens te kort. 

Een droom die waarheid wordt. 

 

Droom van de hoop, droom van de vrede,  

vrede op aarde, nieuw begin. 

Muren geslecht, strijden gestreden,  

droom tegen beter weten in. 

Kijk om je heen en deel wat je hebt,  

dan komt geen mens te kort. 

Een droom die waarheid wordt. 

 

Mens naar Gods hart, mens van zijn dromen,  

mens van verlangen, mens van kracht, 

mens ga op weg, mens durf te leven;  

waar je ook hoort: je wordt verwacht. 

Kijk om je heen en deel wat je hebt,  

dan komt geen mens te kort. 

Een droom die waarheid wordt. 

 



 

Afkondigingen en Collecte 

 

Dankgebed en voorbeden  

 

Slotlied: Lied 793: 1,3 

 

Zegen met gezongen amen. 

 


